UITEENLOPENDE MENINGEN

In deze rubriek reageren telkens drie mensen op een stelling van de redactie.

ten kerkdienst kan niet zonder
lezing uit het Oude Testament

BART TROUWBORST

st is predikant

van de protesta

gemeente te Nieuwleusen

Ik ben het in principe met de stelling
eens. De Kerkorde noemt als belangrijk
element van de eredienst: de ‘'lezing van
de Heilige Schrift’ (art. VII). Zowel het
Oude als het Nieuwe Testament dus, uit-
zonderingen uiteraard daargelaten. Wat
het Oude Testament betreft: juist daar
wordt het wezenlijke verhaal van Gods
weg met Israél en de volkeren verteld. In
Jezus’ dagen was het zelfs dé Bijbel en
dat is het voor Israél nog steeds. Boven-
dien is het Nieuwe Testament niet goed
leesbaar zonder het Oude. Het is volledig
erop gebaseerd en ervan doortrokken.
En aangaande die basis raakt men nooit
uitgeleerd. Wanneer de synagoge Grote
Verzoendag en Vreugde der Wet heeft
gevierd, begint men weer opnieuw te
lezen bij Genesis 1 vers 1.

In Jezus' dagen
was het dé Bijbel

Het is veelzeggend dat de opgestane
Christus in zijn gesprek met de Emmaiis-
gangers iets dergelijks doet. Na de
verzoening door het kruis en de vreugde
van de opstanding wordt het boek van
het Oude Testament niet dichtgeslagen,
maar juist opnieuw geopend! ‘Hij begon
bij Mozes en de profeten’ (Lukas 24:27).
Die goede gewoonte van het 'telkens
her-lezen en her-leren’ dient de kerk in
verbondenheid met Israél en in navolging
van haar Heer en Heiland hoog te houden.

Kerk & Israél Onderweg | november 2018 7




