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gelo of /
‘Waarom is Israe

- belangrijk voor mijn
werk als predikant?

Vanuit de redactie kreeg ik de vraag voorgelegd waarom Israél
belangrijk is voor mijn werk als predikant. Ik wil in een drietal
punten trachten hierop een antwoord te geven.

Het Joodse volk drinkt al eeuwenlang op een geheel eigen en innige wijze it de bron van de Schriften en ontleent daar zijn identiteit zeer diep aan,



Verwijzend

Op verschillende momenten heb ik
kennisgemaakt met lsraél. Onder an-
dere tijdens een studie aan een jesjiva
(een Joods Bijbelinstituut) in Jeruzalem.
Daar heb ik veel geleerd, zowel dankzij
studie als ontmoetingen. Maar wat ik
daar vooral heb ontdekt, is dit: dat lsra-
el zo anders is dan ik, Nederlander, ben,
of welk volk ook maar. Je maakt kennis
met een zelfbewust en krachtig volk en
geloof; een volk dat eeuwenlang op een
geheel eigen en innige wijze gedronken
heeft uit de bron van de Schriften en
daar, hoe je het ook wendt of keert, zijn
identiteit zeer diep aan ontleent. Vooral
tijdens de gebedsliturgieén, die vanuit
een eeuwenoude en vastgelegde tradi-
tie samen en hardop gebeden worden,
zindert er iets van een diepe eenheid,
identiteit en krachtige verworteling in
de Heere God. Dat raakt mij altijd heel
erg diep en wekt een groot verlangen.
Voelbaar is dat dit volk een unieke,
collectieve band heeft met Hem. Je be-
seft vervolgens dat dit volk de schakel
vormt tussen onze volkerenwereld en
de Schepper van hemel en aarde. Dit
diepe en concrete besef voorkomt dat
ik als predikant in de kleine kringetjes
ga ronddraaien in mijn eigen (geloofs)
wereld of van wat er speelt op het eigen
kerkelijk erf of in de eigen cultuur. Het
in alle bescheidenheid iets ervaren
hebben van Israéls levende geloof voor-
komt dat ik mijn eigen kerk en geloof

als het één en al ervaar. Het brengt
daarentegen verbinding en verwijzing.
Doordat Israél zo anders is, vormt het
een zeer wezenlijke schakel maar de
Gans Andere. Het volk zet mij op het
spoor van de God van Abraham, Isaak
en Jakob.

Bemoedigend

In de Bijbel lees ik vervolgens zeer oude
beloften van Godswege aangaande Isra-
el. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken
aan het bekende gedeelte uit Genesis

12 (de belofte aan Abram) en diverse
profetieén. En die oude beloften zie ik
gestalte krijgen in het heden! Want wat
er ook te zeggen valt van het huidige Is-
raél, dat meer dan genoeg uitdagingen
kent, zowel extern als intern, één ding
staat voor mij als een paal boven water:
in dit volk ontmoeten we het aloude
voorwerp van Gods trouw en belofte

- en vergis u niet: zeer vitaal. Alleen

al dit feit, het oog hebben voor en de
ontmoeting met dit zo bijzondere volk,
maakt dat ik telkens weer bemoediging
ervaar in mijn werk als predikant. Juist
in een tijd waarin het kerkelijk leven

in bepaalde zin aan het afnemen is,
voorkomt dit bij mij misschien ook wel
een gevoel van malaise. Het houdt mij
vitaal en geinspireerd. Want, zo luidt
Gods belofte immers: ook als ‘heide-
nen’ mogen wij ons in Zijn volk voluit
opgenomen weten onder Zijn zegen!

Ik ervaar Israél daarom als de ziel van

onze wereld, die door Gods genade en
trouw in stand gehouden wordt. Een
ziel die op de een of andere manier
nauw verbonden is met mijn (kerkelijk)
leven en werken.

Herleidend

Israél brengt me ook terug mij mezelf.
Ik weet ook dat ik ben en blijf wie ik
ben. Dat ik als ‘heiden’ geen Jood ben
of hoef te worden. Het zijn van de ‘ziel
van deze wereld’ is naar mijn besef
Israéls unieke roeping, waarvoor het
alle respect verdient. In afgeleide zin
echter inspireert Israél mij wel om

als predikant vanuit deze bezieling
voluit te staan in mijn eigen cultuur

en kerkelijke wereld, als ook een beetje
een ‘ander’ mens. De God van lsraél wil
de bezieling die Hij Zijn volk schenkt,
via hen ook doorgeven aan ons! De
Bijbel, het Joodse boek dat wij wekelijks
lezen in onze kerkdienst, de Messias uit
Israél, de Here Jezus die wij dankzij Zijn
verzoenend werk mogen kennen als
ook onze Here en Heiland, de heilige
Geest die ook onze levens dagelijks wil
reinigen en afstemmen op Gods gebod,
vormen voor mij hierin de kernen
waarom het gaat. Hier de gemeente op
te mogen wijzen en in voor te mogen
gaan - altijd weer vanuit verbonden-
heid met het dankzij de Heere God zo
vitale Israél, dat is voor mij hét grote
belang van lsraél voor mijn werk als
predikant.




