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DE KERK HERSCHAPEN

‘Hervorm, herschep ook ons geslacht, opdat het door de wereldnacht, de weg vindt naar Uw woning.

De bovenstaande slotregels van het lied "'Waar God de Heer
zijn schreden zet” geven een belangrijk aspect van de
Reformatie weer: die is namelijk nooit af.

Het is niet zo dat we, nu we de kerkhervorming gedenken,
met de armen over elkaar kunnen gaan zitten. We weten
wel beter: het geloof en de kerk zijn bepaald geen vanzelf-
sprekende zaken. Ook het lied weet dat. Het bidt: ‘Hervorm
ook 6ns geslacht’ Er wordt zelfs een woord gebruikt dat nog
verder gaat: "herschep’ lets herscheppen is ingrijpender dan
iets hervormen. Als iets herschapen wordt, gaat alles ‘radic-
aal’ anders, wordt het vanaf de wortel (radix) opnieuw
opgebouwd. Blijkbaar is het elke nieuwe generatie weer
nodig dat de kerk herschapen wordt. Vanaf de basis weer
ontdekt en opgebouwd.

Om dat goed te kunnen doen, moet je weet hebben van de
wortel van de kerk, maar ook van de voedingsbodem waar-
in die wortel geplant is.

Wat is die wortel van de kerk, die in onze tijd weer volop de
aandacht zouden moeten krijgen? Dat is de Joodse wortel.
En wat is die voedingsbodem? Dat is de heidense cultuur
waarin wij leven en kerk-zijn. De cultuur die wij ook zelf
zijn. Ik zal hieronder proberen uit te leggen wat ik bedoel.

De heidense voedingsbodem van de kerk

In onze zomervakantie in Denemarken verbleven we in de
nabijheid van een dorpje waar sinds vorig jaar een tempel
staat. Deze tempel is gewijd aan de oude Germaanse goden
Odin (Wodan) en Thor (Donar). Deze goden werden ook
in onze streken vereerd voordat het christendom zijn in-
vloed kreeg. Dat deze tempel gebouwd werd is geen grap.
Er waren in 2016 zelfs twee Deense ministers bij de inwij-
ding ervan aanwezig. Blijkbaar zijn die oude goden, on-
danks duizend jaar christendom, nog steeds springlevend.
Wij nemen hun namen overigens ook nog wekelijks in de
mond: ‘woensdag” betekent letterlijk: "Wodan’s dag; ‘don-
derdag’: ‘Donar’s dag; en vrijdag verwijst naar de godin
Freya.

Liedboek 723 vers 2

Dit alles maakt ons bewust van onze afkomst. Toen ik in
Utrecht Theologie studeerde, had ik Missiologie (zendings-
wetenschap) als hoofdvak. En daar leerde ik: je hebt ner-
gens op aarde een ‘ideale’ of steriele” kerk. ledere kerk wor-
telt en groeit in de cultuur, waar hij geplant is. Bij ons is dat
de Germaanse cultuur. Of nog preciezer: de Saksische. Dat
is een gegeven. En wat is nu kenmerkend voor de oude cul-
tuur en godsdienst van onze streken? Dit: dat men zich
opgenomen weet in een ‘gebeuren] waar je ten diepste
niets aan veranderen kunt. De seizoenen komen en gaan,
en ze gaan zoals ze gaan. Het wordt voorjaar, er bloeit van
alles op, maar eens sterft ook het leven weer af. Als je op
deze manier eerlijk naar het leven op aarde kijkt (en zo
keken de Germanen naar het leven), dan is dat om moede-
loos of bang van te worden. Alles is opgenomen in een
kringloop: ontstaat én verdwijnt daarin. Ook wij mensen.
Dit levensgevoel is het oergevoel dat ook in onze streken
huist. Het is ten diepste ook een geloof in het lot. ‘Je kunt je
maar beter neerleggen bij wat je overkomt, ertegen strijden
heeft toch geen zin! Ik denk dat velen van u dit zinnetje wel
herkennen, als een manier om met dit oergevoel om te
gaan. In de Betuwe, waar ik ben opgegroeid, zeggen ze iets
vergelijkbaars: 't is nie aénders..."

Maar men ging ook nog met een andere manier om met de
onzekerheid van het bestaan: de Germanen grepen in hun
cultuur en godsdienst ook sterk naar het geweld: als het dan
76 gesteld is met het leven, kun je er maar beter voor zorgen
dat je bij de sterken hoort, en er tenminste nog wat van
maken voor jezelf. Het is precies dit Germaanse oergevoel
dat door Adolf Hitler tot in het waanzinnige toe is aangegre-
pen en uitgebuit: een sterk ras moet overleven, ten koste
van vele anderen... Oorlogsgeweld werd verheerlijkt.
Gelukkig is er aan die waanzin een einde gekomen. Maar er
is wel iets van overgebleven. In onze tijd roept de reclame
ons toe: "Zorg dat je niet tekort komt!; ‘Haal uit het leven
wat er in zit!’ Uiteindelijk draait het hier opnieuw om het
eigen ik: dat ik er het beste van weet te maken. Er is een
‘wereldnacht; en daar moeten we ons zo goed mogelijk
mee zien te redden. e
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(vervolg van de voorpagina)

De Joodse wortel van de kerk

Van die ‘wereldnacht’ zingt ook Lied 723: ‘Hervorm, her-
schep, ook ons geslacht. Opdat het door de wereldnacht:
de weg vindt naar Uw woning. Wat het lied doet is iets
prachtigs: het spreekt van een woning. Van Gods woning. In
Gods woning ben je veilig, geborgen, ook in de wereld-
nacht. Deze God is namelijk een andere dan de Germaanse
goden. Deze goden waren uiteindelijk 66k onderworpen
aan het lot en waren onderdeel van de eeuwige kringloop
van opgaan, blinken en verzinken. Het lied echter zingt over
die andere, unieke God: Israéls God! Die béven het leven
staat en het in zijn Hand houdt. Trouw aan zijn doel, zijn
belofte, zijn verbond. Uiteindelijk kom je bij een woord
terecht dat de Germaanse godsdienst en cultuur niet kent:
LIEFDE, met hoofdletters geschreven. Een liefde die alles
omvat en draagt. Liefde die heelt wat is gebroken. Die
schuld vergeeft. Liefde die dat in Christus Zélf gedragen en
verdragen heeft. En je komt nog bij een ander woord
terecht: RECHT. Er is een God die recht doet. En die van ons
vraagt ook recht te doen en liefde te betrachten. Aan je
naaste als aan jezelf. Dit allemaal is wat ik zou willen noe-
men: de Joodse wortel van de kerk. En die moet telkens
weer ontdekt worden. Hierin moet de kerk telkens weer
herschapen worden. Want ze kent - dat heeft de geschiede-
nis zo onderhand wel bewezen - een hardnekkige neiging
deze God en zijn volk Israél en geboden te vergeten. Ook
jemand als Maarten Luther is hier ver over de schreef

gegaan, toen hij aan het eind van zijn leven een geschrift
schreef, getiteld ‘Over de Joden en hun leugens; en daarin
onder andere opriep tot het verbranden van synagogen en
Joodse scholen en schreef over: ‘het verworpen, verdoemde
volk der Joden (... wég met hen. ...Dat juist een reformator
als Luther, aan wie we zeer veel te danken hebben, tegelijk
tot zulke verschrikkelijke uitspraken in staat bleek, is veel-
zeggend. Luther was hierin overigens geheel een kind van
de kerk van zijn tijd, die de Joodse wortel van de kerk reeds
eeuwenlang veeleer ontkende en bestreed dan omarmde.
Maar wat gebeurt er als de Joodse wortel verdwijnt? Dan
raakt de kerk zijn unieke kleur kwijt, en wordt wereldgelijk-
vormig. Dan wordt zij één met de heidense cultuur.

En dat mdg niet gebeuren! Een reformatie, een herschep-
ping op dit punt blijft sterk geboden. Ook in onze tijd moet
de kerk dichtbij Israél blijven. Het Oude Testament, waar de
heilzame geboden klinken, moeten we minstens zoveel
opendoen als het Nieuwe. De Psalmen niet vergeten. Het
gesprek zoeken met het Jodendom dat ons veel kan leren
over de uitleg van het Oude Testament en Gods weg met
Israél en de volkeren. Wees Christus de Emmadisgangers (zie
Lukas 24) ook niet terug naar Mozes, de profeten en de
psalmen? En sprak Paulus (zie Romeinen 11 vers 18) niet
over de wortel, Israél, die de kerk draagt?

Bij dit alles geldt overigens wel: je mag zijn en blijven wie je
bent, als Saks, Betuwnaar of wie dan ook. De volkeren hoe-
ven hun afkomst niet door te strepen. Dat wordt nergens in
de Bijbel gevraagd. Maar tegelijk komt het er wél op aan:
laat je de herscheppende kracht van die Joodse wortel, van
Israéls God, in ons zijn werk doen? Leren wij op de goede
manier om te gaan met die wereldnacht? Door niet alleen
maar ons eigen belang te zoeken, maar Géd lief te hebben,
en onze naaste als onszelf? Dan worden ook wij, hier en nu
in het Saksische land, weer waarlijk hervormd (of, zo u wilt:
gereformeerd, of, nég mooier: herschapen). Dan vinden we,
als vernieuwde mensen, dé uitweg uit de wereldnacht: de
weg naar Gods woning, En die zal eens en voorgoed staan:
in Jeruzalem!

Ds. G.A. Trouwborst



