Ds. G.A. Trouwborst coLumn

Beeldenstormers

500 jaar geleden nam in Europa de Refor-
matie of Kerkhervorming een aanvang. Ook
in onze dorpen heeft deze betekenis gekre-
gen. Gedurende vier weken zullen de Nieuw-
leusense predikanten ds. M. Develing, ds.
L.H. Kooij, ds. L. Hoekstra en ds. G.A. Trouw-
borst daarom een column verzorgen, onder
de titel ‘beeldenstormers.

We gaan terug naar het Dalfsen ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648): kasteel Rechteren was bezet door Spaanse troepen. In
1590 beéindigde het leger van Willem van Oranje deze bezetting. Vanaf
toen werd ook in Dalfsen de Reformatie doorgevoerd, 73 jaar nadat deze
in Duitsland begonnen was.

Er veranderde veel. Zo werd het kerkinterieur van de Grote Kerk ingrij-
pend aangepast. Daarbij werden alle beelden verwijderd (voor zover wij
weten gelukkig niet via een gewelddadige en respectloze beeldenstorm).
En toen later de dorpen Oudleusen en Nieuwleusen hun kerken bouw-
den, was dat ook zonder beelden. Waarom die ‘beeldloosheid’?
Misschien vooral omdat een beeld beperkt. Een mens is immers meer
dan het beeld dat er van hem is. Nog meer geldt dat voor God. Leg Hem
vooral niet vast in een of ander beeld. Daarvoor is Hij te groot. De Re-
formatie koos daarom voor het Woord. De woorden en verhalen uit de
Bijbel: ze vullen elkaar aan en her-vormen zo telkens weer ons beeld van
God. Ook God kijkt zo naar éns. Hij is vertrouwd met ons, en kent ons
door en door. In goed en kwaad. Maar hierbij geldt: Hij stelt die beelden
bij. Hoe het ook is: Hij leest in ons het volmaakte beeld van Christus. In
Hem ziet Hij ons genadig aan.

Beeldenstormers - nee, liever: ‘beeldhervormers’ - ook wij ..
mogen dat zijn. Hervormd naar het beeld van de genadi- | &8 .

ge God, mogen ook wij ons beeld van de ander telkens weer [Tl
hervormen. Door elkaar met een genadige blik te bezien. Refo500




