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Uitgeteld na 40 dagen?

In het maartnummer van Woord & Dienst bracht ds. Trouwborst
de betekenis van de vijftigdagentijd na Pasen onder de aandacht.
Hieronder wordt deze gedachtegang voortgezet en doorgetrokken

naar Pinksteren.

Bart Trouwborst

n het eerste artikel met deze titel

ging het over de telling van de eerste-

lingen van de oogst, die in Israél na
Pesach/Pasen plaatsvindt. Al tellend
gaat men op weg naar het feest van de
vijftigste dag. Dit in Leviticus 23 van
Godswege voorgeschreven Pinkster- of
Wekenfeest viert daarom allereerst de
oogst. Daarnaast heeft dit feest nog een
andere inhoud: Israél viert dan ook de
gave van de Thora op de Sinai. Met Pe-
sach was men weliswaar verlost uit
Egypte, maar daarmee was men er nog
niet. Pas met het ontvangen van Gods
Woorden werd men werkelijk vrij. De
oude innerlijke gerichtheid van de men-
sen, die door de slavernij gestempeld
was, werd vervangen door een nieuwe
levensrichting. Gods Thora zou het volk
de weg ten leven wijzen. Vijftig dagen
lang staat men dan ook bewust stil bij dit
kostbare feit.

Veertig dagen leren
Kenmerkend voor de vijftigdagen-
tijd na Pesach is dat daarbinnen
een periode van veertig dagen te
onderscheiden valt. Rond de
Pinksterdag was Mozes immers
veertig dagen op de berg Sinai.
Veertig dagen lang werd hij
door God onderwezen over

zijn Thora. Daarna was Mozes
er zelf ook klaar voor om

Gods Woorden door te geven

aan het volk.
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Net zo'n parallel valt waar te nemen bin-
nen de verhalen over Jezus. Nadat het
Pesach was geworden en Jezus opgestaan
was uit de dood, leerde hij zijn leerlingen
veertig dagen lang. Evenals Mozes van
God leerde wat hij het volk moest voor-
houden met het oog op hun toekomstig

Pinksteren is meer dan
een oogstfeest

leven in het Beloofde Land, leerden nu
de leerlingen van Jezus veertig dagen
lang ‘over alles wat het Koninkrijk van
God betreft’ (Handelingen 1:3). Hierbij
zal ongetwijfeld de Thora veelvuldig zijn
geopend.

Na deze veertigdagentijd zat Jezus’ aard-
se werk erop. Alles was in de handen van
zijn leerlingen gelegd. Zij zouden vanuit
Jeruzalem tot aan de einden der aarde
doorgeven wat de weg was die gegaan
mocht worden. Een weg, volledig geba-

seerd op Gods Thora

en tot vervulling gekomen in en mogelijk
gemaakt dankzij Christus. Jezus kon
daarom terugwijken en ten hemel varen.
Het kon Pinksteren worden.

Vuur op het hoofd
Toen de Pinksterdag aanbrak, verscheen
er een indrukwekkend hemels vuur — net
als destijds op de Sinai. Waar dit vuur
destijds op de top — letterlijk in het He-
breeuws: ‘hoofd’ — van de berg Sinai bleef
staan, verscheen het nu op de hoofden
van degenen die bijeen waren. Zij waren
geworden als de berg Sinai. Zoals de Si-
nai veel eerder de plaats was waarvan-
daan het Woord Gods werd verspreid,
waren nu ook zij verspreiders van zijn
Woord geworden als getuigen van Israéls
God en Christus.
De vijftig dagen na Pasen herinneren
ons dus hieraan: dat wij geroepen zijn
onszelf te richten op Gods Koninkrijk.
En bovendien dat wij de evangeliebood-
schap van Israéls God en Jezus Christus
behoren te verspreiden. Voldoende re-
den om na Pasen vijftig dagen verder te
tellen, lerend en levend uit zijn
Woord. Om vervolgens ook
door te vertellen wat we ge-
leerd hebben, geleid door de

Geest.

Ds. Bart (G.A.) Trouwborst is
predikant in de Hervormde
Gemeente Nieuwleusen:
www.barttrouwborst.nl.
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